
Statement: Stop Criminalisering Voetbalsupporters  

 

Deze week speelt Feyenoord de eerste wedstrijd tegen AS Roma. Extreem vergaande maatregelen 

zijn genomen om Feyenoord én Roma supporters te weren bij deze wedstrijden. De lokale 

autoriteiten van Rome hebben door middel van een speciaal decreet afgedwongen dat alle 

Nederlanders niet welkom zijn rond de wedstrijd AS Roma - Feyenoord. Voornamelijk vanwege één 

reden: Op dezelfde dag is er een inspec�e van de stad door een comité voor de World Expo. Iets wat 

helemaal niets met voetbal te maken hee�. Op basis van wederkerigheid hee� de UEFA vervolgens 

ontboden dat er dan ook geen supporters van AS Roma in Roterdam mogen verschijnen. Van wat wij 
begrijpen hebben de drie par�jen; AS Roma, UEFA en Feyenoord veel moeite met de beslissing van 

de stad Rome.  

 

Veel verwijten zijn gemaakt door de stad Rome om tot deze achteloze beslissing te komen. Er 

worden extreme maatregelen genomen op basis van onjuistheden, halve waarheden en aannames. 

Nee, voetbal supporters zijn zeker niet roomser dan de paus, "ons" tre� zeker soms wel blaam, maar 

het probleem dat hier ontstaat is niet het probleem van voetbalvandalisme, maar het probleem van 

fatsoen. Nooit op enig moment is er gesproken mét supporters door de UEFA of gemeentes. Niet van 

AS Roma. Niet van Feyenoord. Ondanks de 'beruchte' eerdere wedstrijden en alle verhalen die 

erover geschreven zijn slechts één feit in steen geschreven: Nooit op enig moment is er een 

confronta�e geweest tussen supportersgroepen van Feyenoord en AS Roma. Niet in Rome. Niet in 

Roterdam en zelfs niet in Tirana toen er 30.000 van beide teams in een stad verbleven voor de 
ul�eme voetbalconfronta�e. In deze wetenschap hebben ondertussen vele duizenden supporters 

van beide teams hun reizen al geboekt, bij elkaar praten we over een kostenpost van vele miljoenen.  

 

De rond deze wedstrijden ingeslagen koers van defini�ef alles al�jd maar verbieden is de weg van de 
kortste route naar het faillissement van voetbal. Met niemand de dialoog zoeken, geen interesse 

tonen in de oorzaken maar louter komen met extreme maatregelen. Beide clubs durven geen 

standpunt in te nemen uit angst voor represailles door de lange arm der wet, de UEFA en/of de 

media. Een gestoorde situa�e. De conclusie is als volgt: Er was en is geen enkele goede eerlijke reden 

om supporters van een van beide teams in deze vorm te benadelen of te weren bij beide 

wedstrijden. Dit is geen 'hoog risico'-wedstrijd. Er is geen haat tussen beide groepen, er is louter 

liefde voor onze eigen teams.  

 

Dit is dan ook ons statement. Want wij, supporters van Feyenoord, hadden graag een vol uitvak 

gezien. Want supporters horen bij het voetbal, en je hebt twee ploegen nodig om een wedstrijd te 

spelen. Een wedstrijd zonder uitpubliek is waardeloos en niet van deze �jd. De abnormale manier 

van weren van supporters begint steeds 'normaler' te worden, het tre� niet alleen Feyenoord of AS 

Roma. Het tre� niet de enkele voetbalvandaal. Het tre� elke voetballie�ebber van elke club in 
Europa. Deze regressieve vorm van regelgeving keuren wij af. 

 

Voetbal verziek het niet: Stop Criminalisering Voetbalsupporters 

  



Statement: Stop Criminalising Football Supporters 

This week Feyenoord will play their first match against AS Roma. Extreme measures have been taken 

to prevent Feyenoord and Roma supporters from atending these matches. The local authori�es of 
Rome have enforced a special decree that all Dutch supporters are not welcome around the AS Roma 

- Feyenoord match, mainly for one reason: on the same day, there is an inspec�on of the city by a 
commitee for the World Expo, which has nothing to do with football. Based on reciprocity, UEFA has 
then ordered that no AS Roma supporters should appear in Roterdam either. From what we 
understand, the three par�es; AS Roma, UEFA and Feyenoord are very unhappy with the decision 
made by the city of Rome.  

The city of Rome has made many accusa�ons to arrive at this careless decision. Extreme measures 
are taken based on inaccuracies, half-truths, and assump�ons. No, football supporters are certainly 
not more pious than the Pope, "we" are some�mes to blame, but the problem that arises here is not 
the problem of football hooliganism, but the problem of decency. Never at any moment has there 

been any dialogue with supporters. Not from AS Roma. Not from Feyenoord. Despite the "notorious" 

previous matches and all the stories writen about them, only one fact is writen in stone: at no �me 
has there been a confronta�on between supporter groups of Feyenoord and AS Roma. Not in Rome. 

Not in Roterdam and not even in Tirana when 30,000 of both teams stayed in a city for the ul�mate 
football confronta�on. Meanwhile, thousands of supporters from both teams have already booked 
their trips, which adds up to a cost of millions. 

The course taken around this match of defini�vely prohibi�ng everything is the shortest route to the 
bankruptcy of football. Not seeking dialogue with anyone, showing no interest in the causes, but only 

producing extreme measures. Both clubs are afraid to take a stand for fear of reprisals by the long 

arm of the law, UEFA and/or the media. A disturbed situa�on. The conclusion is as follows: there was 
and is no good honest reason to disadvantage or exclude supporters of one of our teams in this way 

at these matches. This is not a "high-risk" match. There is no hatred between the two groups, there is 
only love for our own teams. 

This is our statement. Because we, supporters of Feyenoord, would have liked to see a full away 

sec�on. Because supporters belong to football, and you need two teams to play a match. A match 

without away fans is worthless and not of this �me. The abnormal way of excluding supporters is 
becoming increasingly "normal", it does not only affect Feyenoord or AS Roma. It does not affect the 
occasional football vandal. It affects every football lover of every club in Europe. We reject this 
regressive form of regula�on. On this day, we take a stance against it. 

Do not ruin football: Stop Criminalising Football Supporters.  


